Beste mijnheer, mevrouw van de Griffie,

Met verbijstering las ik een bericht in het AD van zaterdag 4 oktober j.l. een artikel over
woonwagenplaatsen.

De gemeente heeft kennelijk een wettelijke plicht om woonwagenlocaties te realiseren. Dit
waarschijnlijk voor kinderen en familie van de huidige woonwagenbewoners.

Nu, dat is geweldig, mijn kinderen en kleinkinderen willen ook wel een woning, zou ik zo denken.

Maar daar gaat mijn stress even niet over. Mijn slapeloze nacht na dit bericht gaat over het feit om
eventueel de volkstuinen in de Molenvliet hiervoor op te offeren.

Staat u er wel bij stil dat er al seizoenen lang mensen, jong en oud, met veel plezier aan het werk zijn
op deze volkstuin! Goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, goed voor de bloemen en de
bijtjes. Want ook bloemen staan hier volop in bloei. Men wil toch dat ook de ouderen, die er ook veel
zijn, lichamelijk fit blijven! Nu dat kan dus, als je spit, schoffelt, oogst. En je wordt hier heel gelukkig
van zo in de open lucht. Ook is er door de leden van de vereniging flink geinvesteerd in alles wat
groeit en bloeit. Is dat alles voor niets??

Het volkstuincomplex grenst aan het park Noordhoeksewiel, is eigenlijk onderdeel van het park, daar
wordt dan weer vanaf geknabbeld, wat al zo vaak gebeurd is. En dat terwijl het een groene buffer zou
blijven.

Kortom, ik vind het verschrikkelijk als dit doorgezet zou worden en ik pleit er dan ook voor om dit
gebied te behouden voor al die enthousiaste tuiniers.

Met vriendelijke groet,




