Beste gemeenteraad van Papendrecht, beste Griffie,

Als inwoners van Papendrecht voelen wij dat het nodig is dat onze gemeenteraad zich
uitspreekt tegen de genocidale acties tegen Gaza.

Dit verzoek heeft absoluut niets te maken met negatieve gevoelens jegens een bepaald
volk en mag ook niet zo afgetekend worden.

In plaats daarvan zou het een simpele conclusie zijn als gevolg van het waarnemen van
de feitelijke genocidale acties uitgevoerd tegen de populatie van Gaza. Wij passen

daarbij definities toe die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging
zijn ontwikkeld en aangenomen door de Verenigde Naties, en dus ook door Nederland.

Slechte dingen gebeuren wanneer goede mensen wegkijken. Wat doet u?

Een veroordeling door onze gemeente is wellicht een druppel op een gloeiende plaat.
Wellicht bent u bang om anderen te beledigen? Vooral diegenen die de afschuwelijke
terreur van Hamas voor ogen hebben.

Echter heeft het één niets met het ander te maken - we kunnen beide verschrikkingen
veroordelen zonder dat daar tegenstrijdigheid in zit.

Wat zeg ik, we MOETEN beiden veroordelen.

Aangezien nu toegang tot primaire levensbehoeften systematisch wordt beperkt voor
Gazanen, huizen, ziekenhuizen en scholen, alsook mensen inclusief kinderen

worden gebombardeerd, gebieden vrijgemaakt van Gazanen, dus etnisch worden
gezuiverd, moet dat een focus zijn voor ons allen. Dat moet NU veroordeeld worden door
ons allen.

Gemeenteraden elders (bijv Haarlem, Hilversum, Utrecht en Amsterdam) hebben zich
reeds uitgesproken.

Uw stilte in deze zaak is oorverdovend, onbegrijpelijk en hartverscheurend. Het schaadt
het vertrouwen van uw burgers in u en de politiek.



Wij als gewone gezinnen vragen ons af: delen wij wel dezelfde basale waarden met onze
volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad? Wat kiest u te vertegenwoordigen?
Waarom bent u de politiek ingegaan als u geen mening inneemt in de huidige realiteit?
Waarom staan wij met zijn allen op 4 mei twee minuten stil als wij dan ook er niet ALLES
aan doen om genocidale acties in het hier en nu in onze eigen levens te voorkomen?
Waarom leggen wij struikelstenen in onze straten als we stil zijn wanneer opnieuw een
volk wordt uitgemoord in de straten een paar honderd kilometers verderop?

Slechte dingen gebeuren wanneer goede mensen wegkijken.

Gaat u door met wegkijken? Laat u uw inwoners in de steek door uw normen en waarden
niet te laten spreken? Moeten wij dan ook maar wegkijken bij geweld op straat in
Papendrecht? Is dat wat u als leiders in onze gemeente ons wil leren? Is dat goed
leiderschap?

Gemeenteraad, het is al laat, maar er is nog een kans om wat van het verloren
vertrouwen van uw inwoners in u terug te verdienen: beken kleur en laat uw hoofd en
hart spreken. Spreek u officieel uit tegen de genocidale acties tegen Gaza en sta aan de
juiste kant van de geschiedenis. Dat zou alle slachtoffers van alle volkerenmoorden,
inclusief tijdens de tweede wereldoorlog en Srebrenica echt eren, meer dan die twee
minuten stil zijn.

Slechte dingen gebeuren wanneer goede mensen wegkijken.

Wij wachten op uw antwoord als Burgemeester en gemeenteraad, maar tijd is not onze
vriend wanneer er een genocide gaande is.

Dank voor uw aandacht, hoogachtend,



